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dan begint het licht te zingen"
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K@HQL&\/BWLW Kerkdiensten november

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Olde eppe 0or 3 ele ormatie zie onze e brief 0 op onze web

Zo. 30-10 10:00 ds.Jan Kool Drempt

Zo. 6-11 10:00 ds.Karin Spelt Drempt QOogstviering en kinderkerk

Zo. 13-11 10:00 ds.B.Bomer Hoog-Keppel

Zo. 20-11 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel Eeuwigheidszondag en kinderkerk

Zo. 27-11 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel Te advent en kinderkerk

Zo. 4-12 10:00 ds. Dirk Engelage Drempt 2e advent en viering Heilig
Avondmaal

Zo. 30-10 10:00 mw. Jansje Ruiterkamp Dorpskerk

Zo. 6-11 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Oogstdienst

Zo. 13-11 10:00 drs. Gerrie Heijnen Dorpskerk

Zo. 20-11 10:00 Kerkenraad Dorpskerk Eeuwigheidszondag
Zo. 27-11 10:00 ds. Deodaat van der Boon Dorpskerk le advent

Zo. 4-12 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk 2e advent

Zo. 11-12 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Dorpskerk 3e advent

Zo. 30-10 10:00 ds. J. Krajenbrink (vorden) Dorpskerk

Wo. 2-11 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Dankdag voor Gewas en Arbeid
Zo. 6-11 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 13-11 10:00 ds.D. Engelage (vorden) Dorpskerk Heilig Avondmaal

Zo. 20-11 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Laatste zondag Kerkelijkjaar
Zo. 27-11 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Eerste Advent

Zo. 4-12 10:00 ds.D.van Alphen (zutphen) Dorpskerk Tweede Advent

Z0. 11-12 10:00 ds. D. Bos (Doetinchem) Dorpskerk Derde Advent

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)




Praten over de dood

Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven.
Toch denken we liever niet aan dood gaan. En we
praten er ook niet makkelijk over. Ruim 1 op de 3
Nederlanders praat er nooit over. Uitvaartmuseum
“Tot Zover" op begraafplaats “De Nieuwe Ooster” in
Amsterdam probeert de dood bespreekbaar te
maken. Onder meer met de tentoonstelling “Dutch
Dream Design” waarvoor het museum jonge
ontwerpers uitnodigde op bij allerlei praktijken rond sterven, uitvaart en rouw hun creativiteit te
tonen.

De 40 werken in de tentoonstelling geven aanleiding om na te denken over afscheid en herdenking
en zo worden we uitgedaagd om over de dood te praten. Wat met zorg is ontworpen, biedt troost.

De tentoonstelling “Dutch Death Design” is te zien tot 12 februari 2023.
Meer informatie op www.totzover.nl

Uit: #Protestant, vakblad voor werkers in de Protestantse Kerk (nummer 3, 2022)

Voor wie los moet laten

Geleefd heb ik ook nu
in liefen leed trouw in liefde
en dankbaar kan ik zien sterk als de dood
op alles
wat werd ontvangen Mijn hart

daar wacht ik
Mijn leven lang op dat
een leven vol waarvan
nu smal ik niet weet
kleinen maar hoop
breekbaar eindig vertrouw

dat woord die stem
Zij om mij heen jij mensenkind
deelgenoten wees welkom
van het leven in mijn licht

-Herman Koetsveld, uit “Voor wie los moeten laten, “gedachten bij het afscheid".
Uitgaven Protestantse Kerk 2022

Boekje waarin verschillende auteurs woorden geven aan gemis, aan rouw, troost, maar ook aan
hoop, troost en vertrouwen. Te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl/bestellen
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Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Wat doen mensen aan tafel? Eten natuurlijk.
Nog steeds eet driekwart van de Nederlanders
‘s avonds aan tafel. Maar aan tafel gebeurt veel
meer: ervaringen uitwisselen, overleggen,
ruzies en conflicten uitpraten, kaarten en
rummikuppen, problemen bespreken, gezellig
babbelen, de krant lezen en gesprekken over
het leven voeren.

Aan tafel zit je. Dat geeft een zekere rust en
stabiliteit: je blijft er in ieder geval voor even. Je
neemt tijd om te doen waarvoor je aan tafel
kwam. Al kan het gebeuren dat je boos of
verdrietig van tafel wegloopt als een gesprek of
een onderhandeling anders loopt dan je wilt,
het niet botert met je tafelgenoten of als het
eten niet naar je zin is.

‘Samen aan tafel’ roept al gauw een gezellig en
feestelijk beeld op, zeker als er eten op tafel
staat. Ja: als het feest is, hoort daar een maaltijd
bij. Maar omgekeerd is het aan tafel lang niet
altijd feest. Ik herinner me nog goed hoe
onrustig het eten kan zijn met drie kleine
kinderen, moe en jengelig, die van alles niet
willen eten. Hoe ongemakkelijk kan de sfeer zijn
als je met onbekenden aan tafel zit en er komt
maar geen gesprek op gang. Of je zit aan een
vergadertafel en voelt hoe zich irritatie
opbouwt...

Met Jezus aan tafel

In de bijbelverhalen over het leven van Jezus
speelt de tafel een grote rol. Het is vooral een
punt met wie Jezus aan tafel gaat, met wie hij
samen eet en drinkt. Dat doet hij namelijk met
zo ongeveer iedereen — prostituees, mensen die
belastinggeld ophalen voor de romeinse
overheerser, arme vrouwen en mannen,
vreemdelingen. Dat wordt niet zo gewaardeerd
door mensen van aanzien, mensen die zichzelf
heel fatsoenlijk en heel vroom vinden. Jezus
lijkt alvast in praktijk te brengen waar de
profeet Jesaja van droomt: een tafel waar
iedereen welkom is.

De allerberoemdste tafel waar Jezus aanzit, is
wel die van wat het ‘laatste avondmaal’ is gaan
heten, de laatste keer dat Jezus met zijn
leerlingen eet voor hij aan het kruis zal sterven.
De tafel waaraan duidelijk wordt wie hem zal
verraden, de tafel ook die inspiratie zal worden
voor dat zo belangrijke ritueel van Eucharistie in
katholieke kerken, Avondmaal in protestantse
kerken. Die tafel waaraan brood gebroken en
wijn gedeeld wordt, is een teken van liefde en
verbondenheid, in alle gebrokenheid.

-Esther van der Panne is theoloog en eindredacteur
van Open Deur




GEESTELIJKE VERZORGING
SLINGELAND ZIEKENHUIS DOETINCHEM
ZOEKT
VRUWILLIGERS

In het Slingeland Ziekenhuis is iedere zondagmorgen om 10:00 uur een kerkdienst
slingeland Of een meditatieve bezinningsbijeenkomst.
Ziekenhuis
Op vrijdagmiddag worden de patiénten door een groep vrijwilligers hiervoor
/(\) uitgenodigd. Ook op zondagmorgen werken verschillende groepen vrijwilligers
\C‘j om alles mogelijk te maken.
Voor de vrijdagmiddaggroep zijn wij op zoek naar meerdere mensen, die het leuk
vinden om patiénten op de kamer uit te nodigen voor de viering van zondag.
Wij zoeken mensen die makkelijk kunnen communiceren, goed ter been zijn en op vrijdagmiddag
beschikbaar zijn van 13:30-16:00 uur. Dit kan ook op invalbasis.

Mocht het u leuk lijken om op de zondagmorgen te komen helpen met het halen en brengen van
patiénten, dan horen wij ook graag van u.

Wij bieden:

- een gezellige ongedwongen sfeer met vrijwilligers onderling.

- werk dat door patiénten en door het ziekenhuis erg gewaardeerd wordt.
- één keer per jaar een vrijwilligersdiner en een kerstpakket.

« reiskostenvergoeding.

Bent u geinteresseerd om dit team te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit om
contact op te nemen met de geestelijke verzorging:

Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. Geestelijke Verzorging,
Kruisbergseweg 25,

7009 BL Doetinchem

tel 0314-329 182
mail: geestelijkeverzorging@slingeland.nl

-Kim Jansen-Oberink, Geestelijk verzorger Slingeland Ziekenhuis
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De maand november ..... een maand van gedenken...

Als het blad gaat vallen en het donker vroeger invalt breekt de tijd aan waarin we gedenken wie
ons zijn ontvallen. We noemen hun namen. We delen herinneringen, beelden en verhalen.

Een paar weken geleden liep ik op de natuurbegraafplaats Koningsakker in Oosterbeek. Een
nieuwe natuurbegraafplaats, die in 2019 is geopend.

De zuster Trappistinnen van abdij Koningsoord hebben in de schaduw van hun abdij een
natuurbegraafplaats ontwikkeld. Dat maakt deze plaats uniek. De voormalige maisakkers
veranderen in een prachtig natuurgebied dat openstaat voor iedereen. De beplanting van de
verschillende velden laten de vier seizoenen zien : lente, zomer, herfst en winter.
Natuurbegraafplaatsen zijn in opkomst. Het is een mooie gedachte dat de overledene opgenomen
wordt in de natuur. Een cirkel van leven en dood waarin de mens en de natuur voor altijd
verbonden zijn. Op deze begraafplaats geen ruimte voor verschillende gedenktekens. ledereen is
gelijk. Alleen een boomschijf met de naam vertelt wie hier is begraven. Na verloop van tijd zal deze
vergaan.

Het is een mooie plek om rond te wandelen. De namen te lezen en de rust van deze plek te
ervaren. Een houten gebouw met het uitzicht op de begraafplaats biedt ruimte voor een afscheid.

Daar las ik de volgende tekst:

waar de doden
rust vinden

en de levenden
op adem komen



Een mooie tekst die verwoordt wat een plek als deze kan doen. Je voelt de heilzame werking van de
natuur. Je voelt je verbonden met de mensen die daar begraven zijn. De generaties voor je. Het is
waardevol als de plek waar een dierbare overledene is begraven een plek van rust is. Een plek waar
hij of zij de laatste rust heeft gevonden. Deze woorden gebruiken we ook vaak bij een uitvaart. De
hoop dat iemand rust heeft gevonden. En het is ook fijn als nabestaanden uiteindelijk rust vinden
en weer verder kunnen. Dat heeft vaak de tijd nodig. Dat gaat niet vanzelf. Gevoelens van verlies,
verdriet en gemis hebben de ruimte nodig. En dan na verloop van tijd hoop je meer rust te vinden
en op adem te komen. Een plek als deze kan daarbij helpen.

Bt e o :

Zo heeft ieder van ons een plek nodig waar je kunt gedenken en herinneren. Dat kan natuurlijk op
allerlei plekken. Als ik aan het wandelen ben kom ik vaak bankjes tegen waarop de naam van
iemand staat. Waarschijnlijk is het de plek waar mensen vaak gewandeld hebben. Een plek vol
herinneringen. Ook daar kun je op adem komen.

Edith de Gilde schreef een gedicht dat het proces van verdriet en rouwen beschrijft:

Verdriet maakt krom als het nog vers is.
Je wilt een egel worden. Winterslapen.
Je krimpt. Slaat dicht. Een hoofd vol mist.
Haperen, vastlopen, stilstaan.

Niets helpt. Er is geen kaart, er ligt geen plan.
Geef het maar tijd, gun het zijn ruimte.
Verdriet verdient het. Sla je armen eromheen
en het zal langzaam zachter worden, toestaan

dat jij je rug recht, dieper ademt,
de zomer weer verdraagt.
Het zal je niet verlaten maar bij je horen,
diepte schenken aan je ogen, schaduw aan je leven.

En dan kan een diep besef groeien dat de doden rust hebben gevonden en de levenden op adem
komen.

-ds. Karin Spelt



KerlLevenin

In november zijn er twee dagen waarop gedenken een plek krijgt.

Woensdag 2 november, Allerzielen: 16:30 tot 18:00 uur

leder jaar op 2 november, de dag van Allerzielen, is er op veel plaatsen, in kerken en op kerkhoven,
gelegenheid om stil te staan bij een geliefde die is overleden, bij iemand die we missen. Dan is het
fijn om daar een goede plek voor te hebben. Een plek waar rust is en stilte, waar plaats is voor je
verdriet en je herinneringen.

Zo'n plek kan de kerk voor jou, voor iedereen zijn.

Daarom zetten we de deuren van onze kerken open.

Binnen klinkt zachte muziek en branden kaarsen.

En is er voor iedereen gelegenheid om zelf voor iemand een kaarsje op te steken . Voor wie dat wil is
er gelegenheid voor ontmoeting of gesprek.

ledereen is van harte welkom!

Waar: St. Joriskerk, Kerkstraat 1, Voor-Drempt
Dorpskerk Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, Hoog-Keppel

Zondag 20 november Eeuwigheidszondag 10:00 uur Dorpskerk, Hoog-Keppel
Thema:.....dan zal ik jullie rust geven.....

In deze gedachtenisdienst worden de namen genoemd van gemeenteleden die het afgelopen jaar
zijn overleden. Familieleden mogen een kaars voor hen aansteken. Ook andere gemeenteleden
krijgen de gelegenheid naar voren te komen om een kaars aan te steken. Een mooie ingetogen
dienst. Een dienst die ons altijd veel doet. Want iedereen leeft met herinneringen aan geliefden die
zijn overleden. We zingen passende liederen. Er is mooie muziek. Lucian Venderink zal met de
zanggroep een aantal liederen instuderen. Er is deze zondag ook kindernevendienst.

Zondag 6 november Oogstdienst 10:00 uur St. Joriskerk, Drempt
Op de eerste zondag van november staat de oogst centraal.

Het is mooi om te kunnen oogsten in je leven. Letterlijk de oogst van je tuin of het land. Maar er zijn

nog veel andere manieren waarop je kunt oogsten. Als je ergens hard voor hebt gewerkt is het fijn

resultaat te zien. Ook in ons persoonlijk leven mogen we soms oogsten. Dankbaar zijn we als we in

onze kinderen en kleinkinderen iets zien van wat wij gezaaid hebben. Je moet er ook oog voor

hebben. Soms zit het in kleine dingen. Soms valt het je onverwacht toe.

Op zaterdag 5 november kunt u tussen 10:00 en 12:00 producten van de oogst naar de kerk in
Drempt brengen.

De producten zijn na de dienst op zondag te koop. Zo hopen we met onze bijdrage het werk van de

diaconie te ondersteunen.



In Memoriam Johanna Alberta Ruesink-Hanskamp

‘Op 14 september is Annie Ruesink overleden
Harri in Den Hoogenbosch aan de Roomstra
Haar kleindochter Ellen sprak bij haar afs
kernmerken: ‘Helaas liep er ook een verhaa
leven. Het is onvoorstelbaar hoe jij hebt laten zi t je méér bent dan dat wat je meemaakt. Dat
zelfs terwijl je de donkerste plekjes kende, j m‘é’eds de kracht vond om in ZWStaan.

Ondanks alles wat je hebt meegemaakt kon je de mooie dingen van het leven n armen en er
ook nog voor anderen zijn. W ir veel bewond oor"
| § J A
Annie verloor twee kinderen. Haar oudste zog‘*feddle op 9-jarige leeftijd. Haar dochter "

2007. Ze ing echter niet bij de pakkeg neemtten e pakte het leven w

Uw steun waard

Opbrengsten collectes september 2022

De eerste collecten voor diaconaal werk en beheer van de kerk bedroegen in de maand september
gezamenlijk € 198,98

De diaconale collectes:

4 sept Werelddiaconaat Ghana € 53,50
11 sept Jeugdwerk Prot. Kerk Nederland € 45,70
18 sept Zending Syrié € 39,00
25 sept De Zonnebloem €107,00

U kunt de diaconie en de kerkelijke gemeente cok ondersteunen wanneer u niet in de gelegenheid
bent de diensten fysiek mee te vieren, door te doneren op bankrekening:

NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diakonie PGDO
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Collectes Diaconie november 2022

6 november Oogstdienst Diaconaal project.

“Onderwijs voor werkende kinderen in Bogota”

Als je door de sloppenwijken van Bogota loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de
vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en
gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel
geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt
aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.
120 kinderen kunnen er basisonderwijs volgen en 80 jongeren kunnen een vak training krijgen.
Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

13 november De Casey Troy Foundation.

De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil voor gehandicapte kinderen in
Kameroen: De slogan luidt dan ook: 'Elk kind een kans in Kameroen. De doelstelling is om door
betere zorg voor zwangere vrouwen, voorlichting, vaccinatieprogramma’s handicaps bij kinderen te
voorkomen. De stichting is genoemd naar Casey, nu 10 jaar en in Nederland geboren en zoon van
de voorzitter van de Casey Troy Foundation Sally Ebot. Zij kwam als vluchtelinge in Nederland
terecht. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een hoge dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij in
Kameroen was geboren was hij overleden. Gehandicapte kinderen in Kameroen worden vrijwel
altijd aan hun lot over gelaten. Ouders werken de hele dag, kinderen liggen gewoon op de vloer en
krijgen eens per dag eten. Zorg is er niet, zelf geen kleding. Vanuit het in februari 2014 geopende
Casey's Home krijgen deze kinderen zorg en revalidatie. Sommige kinderen wonen tijdelijk in het
Casey’s Home, met name als de reisafstand naar het centrum te lang of onmogelijk is. In
voorbereiding is de bouw van het 2e deel van het Casey’s Home: het Mother and Child Center, waar
de zorg gegeven zal worden aan zwangere en kraamvrouwen, voorlichting gegeven wordt en zorg
wordt gegeven aan zuigelingen en jonge kinderen.

20 november Hospice Rozenheuvel in Rozendaal.

Hospice Rozenheuvel biedt hulp en zorg aan ernstig zieken die medisch gezien uitbehandeld zijn.
Voor hen is genezing niet meer mogelijk. Deze zorg heet palliatieve zorg en omvat zowel
lichamelijke en psychologische als sociale en pastorale aspecten van de gast. Hospice Rozenheuvel
wordt door de overheid als thuiszorg gefinancierd, dat wil zeggen dat alleen ‘de handen aan het
bed’ worden betaald. Het overige deel van de zorg en de kosten van de accommodatie worden
bekostigd uit eigen middelen van het Leger des Heils.

27 november Stichting Litania.

De stichting Litania probeert kinderen die "net even anders zijn" te helpen aan aangepast materiaal.
Het gaat om bijvoorbeeld een aangepaste fiets of een badstoeltje, hulpmiddelen die niet worden
vergoed door zorgverzekeraar of gemeente (WMO). Dit doen we in en om de gemeente
Bronckhorst. Wij proberen ons zo breed mogelijk in te zetten voor kinderen met een beperking. Het
geld dat hiervoor nodig is proberen we te verwerven uit de kringloopwinkels van de Stichting
Litania in Hengelo, Brummen en Doesburg.

Ze bieden ook ondersteuning aan andere stichtingen of verenigingen om het gemakkelijker te
maken voor kinderen met een beperking om mee te kunnen doen.



De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg,
de samenwerkingsgemeente Qoipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en
het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Jaarthema: Op zoek naar zin......
Deze maand twee activiteiten in het kader van dit jaarthema

Filmavond dinsdag 15 november Kerkhuis Hoog-Keppel

De filmavond in november past in deze maand van gedenken. De
Japanse film Okuribito (Departures) vertelt het verhaal van een

| jonge getrouwde cellist, die net uit een orkest is gezet. Omdat hij op
straat staat zonder baan of hoop op een carriere besluit hij met zijn
vrouw te verhuizen naar zijn geboorteplaats. Daar wordt hem een
baan aangeboden als begrafenisondernemer. Een baan waar hij het
eerst moeilijk mee heeft. In zijn omgeving wordt er met minachting
op neergekeken. We zien hoe Daigo steeds meer groeit in het werk.
De dagelijkse confrontatie met de dood doet hem steeds meer

. beseffen waar het in het leven omgaat. Het werk geeft zijn leven zin.

De film begint om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.10 uur.
Na afloop is er nog een drankje en een korte nabespreking.

Oecumenische vespers in advent.......

Ook dit jaar worden er in de tijd van advent samen met onze oecumenische
partners in en rond Doesburg weer vespers op de vrijdagavond
georganiseerd. Steeds zijn er twee voorgangers vanuit de Protestantse
gemeente Angerlo-Doesburg, Drempt Oldenkeppel en Hummelo, de
Remonstranten Doesburg, de Ooipoortkerk, het Leger des Heils de St.
Willibrordusparochie Doesburg. De eerste vesper is op vrijdag 25
november om 19:30 uur. Voorgangers zijn

ds. Jaap Lof en ds. Karin Spelt. De plek is op dit moment nog niet bekend en wordt ter zijnertijd

bekend gemaakt.




Uitnodiging themavond "Voltooid Leven”

Dinsdag 8 november in de kerk van Hummelo

19.30 Inloop met koffie/thee in dorpshuis de Ruimte

20.00 start van de avond in de kerk.

21.30 afsluiting waarna er gelegenheid is tot napraten, uiteraard met een drankje.

In 2020 diende Pia Dijkstra van D66 het initiatiefwetsvoorstel 'Voltooid Leven' in: mensen van 75 jaar
en ouder hulp bij zelfdoding verlenen als ze vinden dat hun leven "voltooid' is. Het is een thema vol
haken en ogen, sociaal, maatschappelijk, ethisch, religieus, juridisch, politiek. Kortom, complex,
maar beslist geen onderwerp voor alleen politici. Het vraagt om een breed maatschappelijk debat.
Vandaar een initiatief voor een thema-avond in de kerk van Hummelo, waar vanuit verschillende
invalshoeken het "Voltooid Leven” belicht zal worden. Sprekers zijn Eric Assink, voormalig huisarts
en actief Scen-arts, Karin Spelt en Elise Wijnands, beiden predikant. De bedoeling is om vervolgens
gedurende de winterperiode bijeenkomsten te organiseren voor kleine groepen. Dan kan het
onderwerp, voor wie dat wil, verder besproken en bediscussieerd worden. Het gekozen thema zal
leiden tot boeiende gesprekken en dat niet alleen door en over ouderen, maar over hoe het leven
op alle leeftijden ervaren wordt. ledereen is welkom, toegang is vrij.

Informatie: Theo Koele, tel 0314-380306
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Mijn oog viel op een tekst geinspireerd op een gebed van de Indianen.

God,

de bergen met hun hoge rotsen

en het groene sappige gras van de weiden.
De paarden, de dieren op de velden

de mensen en hun liefde,

allen maken deel uit van één groot geheel.

In het voortkabbelend beekwater

horen we de stemmen van wie voor ons waren.
Broers en zussen stromen voorbij in het water
van rivieren en lessen onze dorst.

Hoe kostbaar is de zuiverheid van de lucht,

al wat leeft deelt dezelfde levensadem.

God, leer ons allen en onze kinderen

de waarde kennen van het land,

leer ons eerbied hebben voor moeder aarde.
Wie het vervuilt, vervuilt zichzelf.

Wij hebben de aarde te leen,

en als mens zijn we verbonden met de aarde.
Niet wij zijn het levensnet, maar Gij God,

en wij mogen helpen de draden bijeen te houden.
U, God, staat boven alles.

Wij mogen helpen de draden bijeen te houden. Als mensen zijn wij met elkaar verbonden, maar
ook met de dieren, planten en bomen, kortom de hele natuur om ons heen. Gezamenlijk maken we
deel uit van één groot geheel. De aarde? Die hebben wij te leen. Al wat leeft, deelt dezelfde
levensadem. Kostbare levensadem voor ieder schepsel!
Het leert ons relativeren, het roept ook op om met
aandacht en respect voor al wat leeft om te gaan.

Leer ons eerbied hebben voor moeder aarde, in onze
oogstdienst op 6 november zal hier bij stilgestaan worden.

- Ds. Elise Wijnands




LI ldEmair

Op 8 november zal in onze kerk een thema
avond gehouden worden over voltooid leven.
Zie onder rubriek Ontmoeting&Inspiratie,
pagina 12.

Doel van de avond is een opening bieden tot
verdere verdieping, nadenken over de materie
en ook het bespreekbaar maken. Het onderwerp
roept ongetwijfeld veel emotie op, ieder heeft er
zo zijn/haar eigen gedachten, gevoelens en
beelden bij. Hoe je aankijkt tegen het sterven,
wordt mede bepaald door de beleving van het
leven. Misschien heeft u thuis een uitgave van
de bijbel waarin de deuterocanonieke (apocriefe
in de protestantse traditie) boeken zijn
opgenomen? In Katholieke bijbels en in de oude
Statenvertaling van de bijbel staan de
zogenoemde deuterocanonieke boeken, als
Tobith, Judith en de wijsheid van Sirach. In de
protestantse traditie worden ze als waardevol
beschouwd, maar hebben niet hetzelfde gezag
als de canonieke bijbelboeken, vandaar dat ze
niet zijn opgenomen in de bijbel. Dit alles is een
van de resultaten van de Reformatie in de 16e
eeuw. Rondom het onderwerp voltooid leven

Kom ons tegemoet

In de stilte,

als ik rust kan vinden,

dan vind ik U soms.

Uw aanwezigheid, uw adem.
Help me dat te vinden, God.

In muziek,

in de harde beat of op de golvende melodie,
dan voel ik U soms.

Uw steun, uw aansporing.

Help me dat te voelen, God.

Buiten,

in het bos, aan zee, op het plein van de stad,
dan zie ik U soms.

Uw schepping, uw grootsheid.

Help me dat te zien, God.

staat er een interessante passage in de wijsheid
van Jezus Sirach:

Dood, hoe bitter is de gedachte aan jou voor een
mens die vreedzaam leeft te midden van zijn
bezittingen, die geen zorgen heeft, in alles
voorspoed kent en nog volop van het leven kan
genieten.

Dood, hoe goed is je vonnis voor een mens die
gebrek lijdt en wiens kracht afneemt, voor een
hoogbejaarde die zich over alles zorgen maakt,
opstandig is en geen geduld meer heeft.
Fascinerend en tegelijkertijd stilmakend als je
bedenkt dat dit in de tweede eeuw voor
Christus is geschreven. Levensvragen zijn van
alle tijden, pasklare en eenduidige antwoorden
zullen niet gevonden worden. Het gaat erom
hoe we ons leven leven met die vragen rond
leven en dood. En daar komt misschien een
stukje levenskunst bij. Goed om ook hier over na
te denken. En laten we elkaar hierin
bemoedigen en waar nodig ondersteunen.

Het gebed geschreven door ds. Harmke Heuver
voeg ik tot slot toe, vertrouwend dat onze
Schepper het werk van Zijn handen niet loslaat.

In mensen,

in gesprekken, in vreugde en verdriet,
dan hoor ik Usoms.

Uw woorden, uw zorgen.

Help me dat te horen, God.

In het einde, in een nieuwe start.
In berusting, in verontwaardiging.
In de chaos, in de orde.

In ons hele leven,

soms.

Help ons U op te merken, God.
Kom ons tegemoet.

Amen.

- ds. Elise Wijnands



Kerklevenin

Bij de diensten

Op zondag 30 oktober gaat de allen bekende Jansje Ruiterkamp voor. Op 6 november is

ds. Elise Wijnands aan de beurt en is er de jaarlijkse oogstuitstalling. Neemt u wat eurootjes mee als
u iets van de producten wilt bemachtigen. De opbrengst is voor de muziekcommissie.

Zondag 13 november komt mw. Gerrie Heijnen uit Aalten de dienst leiden. Het is alweer een poos
geleden dat ze hier was. Een week later op 20 november gaan enkele kerkenraadsleden de dienst
ter hand nemen. Er is al enige ervaring inmiddels! Het thema, rondom liederen uit het Liedboek, is
al bekend: troost, hoop en vreugde. De week daarop is onze dorpsgenoot ds. Deodaat van der
Boon de voorganger. Dan is het alweer eerste advent.

Koster/organist Uitgangscollectes:

30 okt: Gerrit Minkhorst/Broer de Boer 30 okt: orgelfonds

6 nov: NN/Joop Agelink 6 nov: Stichting Het Passion Hummelo
13 nov: Ab de Vries/Ap Addink 13 nov: plaatselijk pastoraat

20 nov: Jan Hagenbeek/Atze Douma 20 nov: plaatselijk diaconaat

27 nov: Chris Vrogten/Joop Agelink 27 nov: eredienst en muziek

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk gingen op 11 september naar de heer Arie Nagtegaal uit de Bakkerstraat.
Op 18 september werden bloemen uit de kerk bezorgd bij mw. Toos Pelgrom van de Keppelseweg.
Zondag 25 september ontvingen Mies en Guus van Zadelhoff de bloemengroet. De zondag daarop,
2 oktober, gingen de bloemen naar Evelien Bruil van de Dorpsstraat. Op 9 oktober werd Jan Teerink
met bloemen bedacht.

Nanckdianct
vogstalienst

Op zondag 6 november vieren we dankdag voor gewas en arbeid, traditioneel met een
oogstuitstalling vaor in de kerk. Heeft u dit jaar een rijke oogst van groente en/of fruit en u wilt daar
iets van delen met uw mede-kerkgangers, dan kunt u op zaterdag 5 november, tussen 10-12 uur
uw ‘oogst’ brengen in de kerk. Enkele creatieve dames, of misschien ook wel heren, zullen er een
mooie schikking van maken. Na de kerkdienst op de zondagmorgen bent u van harte uitgenodigd
om de oogstuitstalling te aanschouwen en desgewenst iets van uw gading mee naar huis te
nemen, tegen een vrijwillige bijdrage. De opbrengst van de oogstuitstalling is, zoals ieder jaar,
bestemd voor de muziek-commissie. Wij hopen op een goede oogst.



Kerstmarkt
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 10 december Kerstmarkt, van 10.00 uur tot 16.00 uur!

Groen gezocht!

Voor het maken van de kerstbakjes, kerstkransen en
kerstgrafstukken is ook dit jaar weer veel groen nodig. Heeft u
geschikt groen, zoals coniferen, dennentakken, hulst, klimop of
struiken met bessen? Neem dan contact op met Cecile Willems,
bereikbaar op telefoonnummer 0314 - 384152 of 06 -18244476.
Cecile maakt graag met u een afspraak voor een ophaal- of
aflevermoment.

Kniepertjesdozen gezocht

Heeft u van vorig jaar nog dozen staan?

Geef de dozen dan af bij Leida Wenneker, Dorpsstraat 2.
Bij voorbaat dank!

Gift
Via ouderling Karel Onstenk is een gift van € 20,- ontvangen. Namens de kerkrentmeesters hartelijk
dank aan de gever!

Collectes juli & augustus

In de dienst
Kerk 233,25 & 167,45
Diaconie: 155,50 & 111,64

Eindcollectes

03-07 Plaatselijk jeugdwerk €43,31 07-08 Plaatselijk diaconaal werk € 51,60
10-07 Poor People Fund €41,90 14-08 Ned Bijbelgenootschap € 41,30
17-07 Orgel fonds € 66,45 21-08 St. Barmuja Ethiopié € 55,65
24-07 St. Het Passion € 46,- 28-08 Plaatselijk diaconaal wek € 63,60

31-07 Plaatselijk pastoraal werk € 67,95

Dameskrans

Op donderdagmiddag 17 november komen we weer van 2 tot 4 uur bijeen in dorpshuis De Ruimte.
Deze middag houdt Herman Heskamp van IVN Eerbeek een lezing over Gelderland van de ijstijden
tot de lJssel met o.a. de vraag: hoe oud is de lJssel eigenlijk? Het belooft een boeiende middag te
worden. Gasten zijn welkom.



Kerklevenin 4

De uitgangscollectes van de Diaconie november 2022

6 november Stichting Het Passion Hummelo

Een gedeelte uit de Nieuwsbrief van 30 september 2022 van
deze stichting:

Wie zie jij als je iemand ziet die dakloos is en of verslaafd?
Ismael: “Het raakt mij dat mensen hun eigen huis verlaten om
een week hier voor ons te zijn. Deze plek is zo uniek; er wordt
echt met liefde naar elk individu gekeken.”

Een tijdje terug was hij onze gast. Het Passion was voor hem
de plek om op adem te komen, hij was onderdeel van het gewone leefritme en kon stappen zetten
richting herstel. Het raakt mij dat we al zo lang met vele mensen mogen optrekken die dak- en
thuisloos en of verslaafd zijn. En er voor hen kunnen zijn. Sinds 1 juli 2022 doen we dit ook samen
met THDV. Een stichting die sinds 1855 met een bewogen hart naast kwetsbare mensen staat.

Het is onze droom om in Nederland een netwerk te hebben van plekken waar dak- en thuislozen op
adem komen - Luuk Krol, directeur.

20 november Plaatselijk Diaconaal Werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een
oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een
(financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw financiéle bijdrage
gevraagd door middel van een collecte.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie; t.n.v. de Protestantse
Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!
Diaconie PKN-dorpskerk Hummelo.

Ten slotte,

een hartelijke groet vanuit de Hummelose kerkenraad.
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Vanuit de pastorie
Liever te koud dan te warm!

Ik heb besloten zo min mogelijk te stoken deze
winter. Niet alleen om de energierekening
omlaag te drukken, ook om mee te doen in de
strijd tegen Poetin. Als ik het koud heb, dan
denk ik aan Zelenski en zijn dapper verzet
tegen de Russische agressie. Poetin wil onze steun aan dat verzet breken door energie als
wapen in te zetten. Daar ga ik niet voor zwichten. Oh nee - thermostaat gewoon omlaag! 15
graden zoiets, af en toe 16. Ben wel nogal een koukleum, en heb inmiddels mijn eerste
verkoudheid in jaren opgelopen, maar tot dusver...

Overigens troost ik me met het idee dat kou niet zo erg is als hitte. Aan kou kan je wat doen.
Een dikke trui aantrekken, thermo ondergoed kopen... Regelmatig wat beweging helpt ook,
zegt mijn vrouw. Nou, ben dominee dus zit toch veel op een fiets. Af en toe een beetje
trimmen, vijf keer de pastorietrap op en neer hollen — opties genoeg! Wat kon je doen tegen
die hitte in de zomer? Er waren dagen dat ik alleen maar thuis kon blijven, wachtend op wat
avondkoelte.

En dan: door niet te stoken help je ook mee aan het bestrijden van klimaatverandering. Wij
moeten toch van gas en olie af - voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook
nu, urgent, voor de ander op aarde — voor landen als Pakistan die de zware rekening moeten
betalen voor de CO2-uitstoot van het westen. De wereld is niet eerlijk. Laat wat kou een
tekentje zijn van wat berouw.

Dus deze winter nauwelijks stoken. Lijkt me best een goede beslissing.
-Tim Wiersum




Verslag kerkenraadsvergadering 5 oktober 2022

In de kerkenraadsvergadering van 5 oktober 2022 zijn o.a. de volgende onderwerpen behandeld.
Gert Hiddink wordt tweede voorzitter maar geen lid van het moderamen. Het moderamen
(dagelijks bestuur) bestaat uit Tineke ten Dijk, Ds. Tim Wiersum en Gerrit Huurnink en houdt zich
alleen nog bezig met opstellen van de agenda en ad hoc beslissingen.
Stelt dus niet zoveel meer voor.

Het verslag van de bijeenkomst met de locatieraad van de
Geloofsgemeenschap H. Willibrordus is besproken en we zijn verontrust
over het feit dat de kerk met sluiting bedreigd wordt en dat er in deze
“Mooiste Kerk” zo weinig mag, zelfs als hij onverhoopt gesloten wordt.
Ook dan is het houden van diensten van welke aard dan ook niet
toegestaan. We hopen dat het niet tot sluiting komt.

Gelukkig zijn er dingen die we samen doen en eind januari 2023 is er een
nieuw “bijpraatmoment”.

Beroepingswerk: Meerjarenraming, werkplan en vragenlijst van de classis
zijn ingeleverd. We hebben van het CCBB een schrijven ontvangen omin
overleg met hun te treden en dat gaat dan over de financiéle kant/meerjarenraming van het
beroepingswerk. Ds. Deddie van Alphen wordt onze consulent. Er wordt gewerkt aan het
samenstellen van een beroepingscommissie die aan de slag kan op het moment dat er
toestemming is om te beroepen vanuit de classis.

De profielschets van de te beroepen predikant is vastgesteld.

De gang van zaken rond Wichmond's Got Talent op zondag 6 november is besproken.

We hebben een vrij uitvoerige reactie geschreven op het rapport vanuit de classis: “Als ambten en
functies niet meer vervuld worden...... " Bij veel gemeentes krijgt men de kerkenraad niet meer
compleet en dat heeft vervelende gevolgen voor het zelfstandig functioneren van een gemeente.
Bij ons vlot het ook niet echt met echt met het compleet houden van de kerkenraad. Net als in het
rapport pleiten wij voor het afschaffen van de ambten en in onze visie komt er
een kerkbestuur dat bestaat uit vijf personen en dat is inclusief de predikant.
Het zal nog wel even duren voordat dit de werkelijkheid is. Het werk moet wel
gedaan worden maar het meeste werk gebeurt nu al door al onze vrijwilligers.
Voor afgebakende taken zijn gemakkelijker mensen te vinden dan voor een
“continue” bestuursfunctie. In de praktijk zal men niet zoveel merken van een kleinere kerkenraad.
N.B Het is nog steeds zaak om de kerkenraad compleet te houden anders is het einde van onze
zelfstandigheid; zoveel is wel duidelijk! We zoeken twee ouderlingen voor Dorp en Baak en een
diaken om Ep Heuvelink in januari op te volgen.




KerklLevenin

De agenda voor de bijeenkomst Cluster D (Hengelo, Zelhem, Steenderen, Vorden en Wichmond) is
besproken. We moeten zeggen dat samenwerken nog niet echt leeft maar willen er wel aan
werken.

De samenwerking moet als doel hebben om individueel zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.
Klinkt wat tegenstrijdig maar er is best wat mogelijk.

De energiekosten lopen bij ongewijzigd stookbeleid behoorlijk uit de hand. We gebruiken elk jaar
7000m’ gas en 4500 kWh stroom en dat kostte, na teruggave energiebelasting, €5.000/jaar. Voor
zover het nu te bekijken is verdrievoudigd dat bedrag in 2023 naar €16.000.

Helemaal niet stoken is geen optie omdat dat leidt tot vochtschade enz. We houden een minimale
temperatuur aan van 11-12 graden voor de kerkzaal. Corona heeft ons geleerd dat niet warm (18
graden) stoken van de kerkzaal leidt tot een fors lager gasverbruik. In heel koude periodes zouden
we de diensten in Withmundi kunnen houden. Van daaruit kan ook gestreamd worden maar dat
gaat niet helemaal vanzelf.

Onze kosters doen hun best om het verbruik laag te houden maar de rek is er een keer uit.

De oliebollenactie is besproken omdat daar ook de gestegen kosten
duidelijk merkbaar zijn.

De mensen die deze actie organiseren gaan hier verstandig mee om en
gaan dit verder regelen.

U mag zaterdag 5 november oliebollen verwachten maar ze zullen wel
duurder zijn dan in het verleden.

Helaas is niet de hele agenda behandeld door tijdsgebrek.

Hoe om te gaan met de speciale diensten na het vertrek van Tim volgend jaar juli is iets dat om
aandacht vraagt.
-Gerrit Huurnink (Scriba)

Actie KERKbalans 2022; Hebt u uw toezegging al betaald?
Het meeste van de toezeggingen Actie KERKbalans 2022 is al betaald.

Er is een bedrag van €41.258 toegezegd waarvan we tot en met 30 september €35.311 (=86% van
het totaal toegezegde bedrag) hebben ontvangen. Er staat nog een bedrag van €5.947 open.

We vinden dat er al best veel is binnengekomen en we verwachten dat ook het resterende deel, net
als in andere jaren, wordt voldaan.

Degenen die de toezegging nog niet volledig betaald hebben willen wij beleefd vragen om dit s.v.p.
voor 1 december te doen en het ontbrekende deel naar ons over te maken op
bankrekeningnummer:

NL15 RABO 0366 4069 06 ten name van Protestantse gemeente te Wichmond.

Wij willen de mensen die hun bijdrage reeds betaald hebben
of dat binnenkort alsnog gaan doen hiervoor hartelijk danken.

2022

Met vriendelijke groet, Actle
-De Kerkrentmeesters Ke rk b a l ans



Concert Com Cobre

Zaterdag 19 november geeft Com Cobre een concert in de
kerk. Het concert begint om 20:00 uur en de inloop is
vanaf 19:30 uur. De kopergroep staat al jaren onder
leiding van Henk Vruggink. Dit concert wordt aangevuld
met zang. Verena Schieven zal ook enkele nummers ten
gehore brengen.

De kopergroep bestaat inmiddels bijna 10 jaar en is
ontstaan vanuit de gedachte om een muzikale bijdrage
aan kerkdiensten te leveren. Eind 2012 heeft de groep,
toen nog bestaande uit 2 trompetten en 2 trombones in de kerstavond dienst voor het eerst
gespeeld in de kerk.

We hopen u te zien op dit concert en de toegang is zoals gebruikelijk gratis.

-Com Cobre

Diaconie

In augustus hebben wij €192,20 mogen ontvangen aan collecte.
In september hebben wij € 210,40 mogen ontvangen en

op 18 sept € 240,- voor Voedselbank (ZWO dienst) ontvangen

In november collecteren wij voor Kerk in Actie in Colombia.

Dit is voor onderwijs van werkende kinderen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogota zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren
in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een
toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om
schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven te midden van een omgeving
vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken
(filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. leder jaar
kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met
gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers
onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.

-de diaconie

OECUMENISCHE VROUWENGROEP WICHMOND-VIERAKKER.

Op woensdag 16 november 2022 komen wij als vrouwengroep weer
bijeen. Op die avond zal Edith De Boer-Braakhekke ons aan de hand
van verhalen en beelden vertellen over haar grote hobby, het sleeén
met honden door de Scandinavische landen.

Wij beginnen de avond om 19.45 uur met koffie en thee, de zaal
Withmundi aan de Dorpsstraat in Wichmond is vanaf 19.30 uur open.
Gasten zijn altijd welkom.




KeviklLevenin -

Brook Duo Kerkentour komt weer naar Wichmond
In de vorige editie van Kerklevenln heeft u al over het nieuwe spannende verhaal kunnen lezen.

Na enkele jaren afwezigheid ivm Corona is het eindelijk weer zover. Het Brook Duo komt met een
nieuw programma, genaamd "De Tweeduuster schavuit" naar Wichmond op donderdag 22
december 2022.

Het verhaal, weer geschreven door Gert Jan Oplaat, wordt afgewisseld met dialectliedjes, lichtshow
en kerstliederen.

De voorstelling is te zien en te horen op:

Donderdag 22 december 2022 om 20.00 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 16 te Wichmond
(kerk open vanaf 19.15 uur)

Entree: €10,- per persoon.

Kaartverkoop vanaf eind oktober en verkrijgbaar bij :

« Bakkerij Besselink  Wichmond

» Handwerk winkel J. Pieterse Warnsveld

« Henk Ellenkamp  0575-441523 / 0640280893 ellenkamphenk@gmail.com
« fam.Schepers 0575-441420

- Pastorie Protestantse kerk, Dorpsstraat 18, Wichmond

Op zaterdag 3 en 10 december van 10.30 tot 12.00 uur.

De opbrengst, na aftrek van de kosten, is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Protestantse
Gemeente Wichmond.
-Henk Ellenkamp/Gerard en Gerrie Schepers.

De bloemengroet vanuit de kerk in de maand september

4 september Dhr. J. Tjoonk, dhr. B. Steege en de familie Vaartjes—Breunissen
11 september Mw. W. Loman-Tuitert en de familie Onstenk-Wullink

18 september Mw. W. Olthof-Enzerink en dhr. H. Ellenkamp

18 september De familie Ter Haar-Klein Lenderink en dhr. I. ten Dijk

25 september Dhr. G.van Zuilekom en dhr. G. Pardijs




Boerderijbezoek

Dinsdag 4 oktober ging een hele groep bezoekers van de koffiemorgens in de PKN pastorie in
Wichmond op ‘werkbezoek’

Doel was de nieuwe stek van de Familie Rietman aan de Lage Scheiddijk in Ruurlo. Henry en Hennie
Rietman pachtten tot voor kort boerderij Het Makkink aan de Boshuisweg in Vierakker.

Daar bleek het niet mogelijk om uit te breiden en bijvoorbeeld een nieuwe stal te bouwen voor
jongvee.

In Ruurlo kon meteen een nieuwe stal gebouwd
worden waar de groep bezoekers onder het
toeziend oog van de koeien aan de koffie met koek
gingen. Het zonnetje scheen en de groep begon
zoals gewoonlijk meteen met het uitwisselen van
nieuwtjes. Na het tweede kopje koffie ging de
groep al kletsend en commentaar gevend het erf
op. Een heel aantal bezoekers kende het
boerenbedrijf van vroeger en wisten waar ze het
over hadden.

De jongste kalfjes in hun iglo’s werden bewonderd,
de potstal waar de droogstaande koeien stonden
en de melkstal. Onder het lopen gaven Henry en
Hennie uitleg over bijvoorbeeld het soort stro in de
potstal, koolzaadstro dat veel vocht kan opnemen
en over het voordeel van kortgesneden Luzerne
boven hooi als voer en nog veel meer. Beiden
gaven aan dat het wonen in de nieuwe buurt hen
erg beviel. Het landschap aan de Boshuisweg was
weliswaar mooi, maar Hennie zei erg van het
nieuwe open uitzicht te genieten.

Henry vertelde dat hij het prettig vond dat nu het hele bedrijf in eigendom was en dat hij de
toekomst optimistisch tegemoet ziet.

Na afloop van dit ‘werkbezoek’ werd er bij De Heikamp pannenkoeken gegeten, waarna de groep
voldaan naar huis ging. Tot over 14 dagen op 18 oktober bij de volgende koffieochtend.

Oliebollenactie zaterdag 5 november

2022,

Op zaterdag 5 november 2022 wordt weer de
jaarlijkse oliebollenactie gehouden ten bate
van het onderhoudsfonds van de
Protestantse kerk in Wichmond.

De oliebollen zijn altijd heerlijk en worden
natuurlijk warm aanbevolen door de bakkers
en de venters.




Kikker hoort muizengetrippel voor in de kerk. Hij springt
van zijn bloembakje om te gaan kijken. Daar komen
Ria en Valentino Muis door het middenpad aanlopen,
gevolgd door een groep muizenvriendjes. Ria draagt
een modieus sjaaltje rond haar hoofd. Valentino loopt
trots naast haar met zo’n sjaaltje om zijn nek geknoopt.
De andere muizen zijn vol bewondering en zelfs een
tikje jaloers. Kik gaat erop af. ‘Hoe komen jullie aan die
deftige ... doekjes?’ vraagt hij. ‘Gevonden!’ zegt
Valentino geheimzinnig. ‘Na de droevige viering van
gisteren!’ voegt Ria toe. Kik begrijpt het. Gisteren was
de uitvaart van een niet zo oude meneer. Er waren

‘Jullie weten toch wel dat die doekjes niet van jullie
zijn?’ zegt Kik. Dan vertelt hij dat katoenen zakdoekjes
soms nog door mensen worden gebruikt om tranen te
drogen. Hun eigen tranen of die van kinderen. Er staan
vaak bloemetjes op. Ze worden gewassen, gestreken,
weer gebruikt en nooit weggegooid. ‘Ah, het zijn
troostdoekjes’, zegt een wijs muisje, ‘en ze gaan nooit
de prullenbak in". Valentino en Ria begrijpen nu waar
hun sjaals naartoe moeten: de doos met gevonden
voorwerpen. Het wijze muisje huppelt mee. ‘Kik!’ zegt
ze, ‘God heeft ook een troostdoekje. Héél graot!’

‘Hoe weet je dat?’ vraagt Kik. 'Van de dominee. Die zei:

veel mensen om afscheid te nemen. Zijn vrouw, God zal &lle tranen uit hun ogen wegvegen! Lief he?’

kinderen en kleinkinderen, massa’s vrienden.
Er werd veel gesnikt.

Versje

Soms is verdriet een donkere vogel
die boven je vliegt en zijn schaduw werpt,
een schaduw van pijn in je hart en ogen,

met een stem die in je oren snerpt.

Soms is verdriet een brand vanbinnen

een smeulende stroom die geen uitweg vindt.

Je wilt wel vertellen, maar hoe beginnen,
wie luistert naar jou als een echte vriend?

Soms zit er troost in een lieve begroeting,
een brief, een gesprek, een foto, een boek.
Troost is een onverwachte ontmoeting
met God en zijn zachte katoenen doek.

Uit de Bijbel

God, onze Vaden houdt van ons. Hij is goed voor ons.

Hij troost ohs voor altijd, en hij geeft ons
het vertrouwen dat het goed komt.
2 Tessalonicenzen 2,16 (Bijbel in Gewone Taal)

En ze huppelt blij door.

eksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns,




